
In de week gelegd, 50-25, 07-12-2025, Nieuw elan 
Jesaja 11,1-10; Romeinen 15,4-9; Matteüs 3,1-12 
 

Paus Leo bezocht Turkije waar 1700 jaar geleden in Nicea, het  huidige 
Iznik, de christelijke verdeeldheid werd opgelost in een gezamenlijke 
geloofsbelijdenis. Daar verklaarde hij dat Turkije onlosmakelijk met de 
oorsprong van het christendom verbonden is (Ned Dagbl 28,29-11-2025). 
Opmerkelijk voor een bijna volledig islamitisch land! Onder jongeren hier 
leeft interesse voor het christendom, zegt de bisschop van Istanbul. Het 
evangelie heeft een bijzondere schoonheid voor wie dit  voor het eerst 
leest. De paus benadrukte tegenover president Erdogan dat christenen 
willen bijdragen aan de eenheid van het land, en onderstreepte in dit 
verband het belang van de rol van de vrouw in de Turkse samenleving.  
Stof tot nadenken dus.  

In de eerste lezing horen we Jesaja spreken over de messias, de redder van de wereld, 
die als een twijg uit de stam van David geboren wordt. In hem maakt God een nieuw 
begin met de wereld, met ieder van óns! Jesaja beschrijft dichterlijk dat gerechtigheid 
als een riem om diens heupen is; wolf en lam leven samen en de kleuter speelt bij het 
hol van de slang. Niemand doet nog kwaad, want de kennis -dat is de liefde- van de Heer 
vervult het land. Deze twijg is een banier voor de volken, een richtingwijzer. 

Paulus sluit hierop aan in de tweede lezing. Hij moedigt ons aan te volharden in de 
eensgezindheid die voortkomt uit de geest van Jezus. Hij benadrukt dat wij elkaar dienen 
te aanvaarden als leden van een gemeenschap. Doe dat, zegt hij, zoals Jezus ons 
opneemt in zijn gemeenschap met God. Joden en heidenen, dus allen, zijn geroepen 
God te prijzen. Wanneer wij elkaar ruimte van leven geven, doen we dat nog het best. 
Dat begrepen1700 jaar geleden de volgers van de ‘banier’ in Nicea maar al te goed. 
 
In het evangelie vandaag, vraagt Johannes de Doper mensen in de wildernis van zijn 
tijd het kwaad af te zweren en wegen van gerechtigheid te gaan’. Dat zijn ‘paden’ 
waarover God zelf naar ons toekomt. Aan Johannes’ bezielde optreden gaven velen 
gehoor. Hij daagde kritische officials uit dit ook te doen en wees naar Jezus die 
mensen bezielt met heilige Geest.  De paus merkte fijntjes op dat Jezus geen 
‘superman’ is. Inderdaad, wij moeten zelf aan de slag, en waar het kán met elan!     
 

 


